
Masterclass Fotografie met Carla Kogelman in Chateau Mondou, Frankrĳk 
 
Aankomst - Vrĳdag 29 mei 2026 Vertrek - Woensdag 3 juni 2026. Duur - 4 dagen / 
5 nachten. Beschikbaarheid - min. 6 personen - max. 8 personen. Prĳs - op 
aanvraag. 
 
Voor vragen, e-mail of bel / voor meer info: carla@kleinespui.nl / +31 6 53395900 
 
De meester www.carlakogelman.nl Carla Kogelman is een visueel verhalenverteller. Naast het twee 
keer winnen van de eerste prĳs bĳ World Press Photo, is Carla 16 keer genomineerd voor de 
Zilveren Camera in verschillende categorieën. Naast haar fascinatie voor de achter-de-schermen 
onderwerpen in theater, kunst, cultuur en sport, richt ze haar lens voornamelĳk op gewone mensen. 
Jarenlang is ze gefascineerd en geïnspireerd door de multiculturele samenleving. Belangrĳke 
thema's in haar werk zĳn veerkracht, betrokkenheid en emotie. Vaak zĳn er meerdere foto's die een 
groep vormen. Soms is er een chronologische 
volgorde. Er is altĳd een verhaal. Zĳ zelf is opvallend afwezig op de foto. Het onderwerp is zich niet 
bewust van mĳn aanwezigheid. Een foto van haar is geen momentopname, maar het resultaat van 
intensief contact, interactie en vooronderzoek. De projecten ontstaan uit grondige voorbereiding 
thuis, zorgvuldige studie van literatuur en internet, en ontmoetingen op locatie. Ze komen vaak tot 
stand door een samenvloeiing van omstandigheden. Op deze manier groeien ze uit tot iets moois, 
en kan ze samenhang creëren en series maken. Het resultaat is vaak cinematisch, in een herkenbare 
universele visuele taal. De masterclass - Persoonlĳk Verhalen Vertellen met Carla Kogelman. 
Ontdek je unieke fotografische handtekening. In deze exclusieve masterclass van 4 dagen neem ik 
je mee in de wereld van visueel verhalen vertellen. We dompelen ons onder in de prachtige 
omgeving van Chateau Mondou, waar je leert je eigen creatieve visuele verhaal te creëren. 
 
Wat kun je verwachten? 
We gaan samen werken aan een sterk verhaal en beginnen meteen op locatie. Hoe maak je echt 
contact met je onderwerp en vertel je een oprecht visueel verhaal? We zullen beelden analyseren, 
elkaar feedback geven en nieuwe perspectieven ontdekken. Iedereen kan een mooie foto maken, 
maar het creëren van een origineel visueel verhaal is iets heel anders. We blĳven vaak hangen in 
stereotypische beelden of, nog vaker, vervallen we in herhaling. Als fotograaf begin je met het 
kiezen van een onderwerp. Dan komt de diepe duik. 
 
 
Hoe ga ik mĳn verhaal portretteren? 
Dit zĳn vaak moeilĳke keuzes, en ik help je daarmee. Technische kennis is niet bepalend voor het 
creëren van je verhaal. De persoon achter de camera maakt het verschil! Tĳdens de dag ben je 
vooral bezig met het fotograferen van je verhaal. 's Avonds komen we samen om onze ervaringen 
te delen en elkaars werk te bekĳken. Door feedback te geven, zullen we elkaar inspireren en 
diepere lagen in elkaars verhalen ontdekken. 
 

Over Chateau Mondou 

Chateau Mondou is een charmant landgoed uit de 13e eeuw, gelegen in de weelderige heuvels 
van Lot-et-Garonne. Het chateau heeft drie gîtes, voor 6, 6 en 4 personen. Daarnaast is er een grote 
extra kasteelzaal die apart kan worden verhuurd. Achter het gebouw bevindt zich een prachtig 
zoutwaterzwembad van 11x5 meter.  

Vanaf alle zĳden heeft men een onbelemmerd uitzicht op het platteland. Een gezamenlĳke 
buitenruimte met een hout gestookte oven, pizzaoven en lange tafels complementeert het geheel. 



Alles wat je nodig hebt voor een heerlĳke vakantie. Het landgoed heeft supersnel internet via 
satelliet. Rokus en Marie-Anne wonen in de linkervleugel van het chateau. Het landgoed ligt op 2 
hectare privégrond en is gelegen op 4 kilometer boven Villeneuve-sur-Lot, een prettig en levendig 
Bastide stadje met alle faciliteiten, markten en entertainment. De omgeving is landelĳk en 
heuvelachtig, met talloze interessante plaatsen om te bezoeken.  Toerisme is aangenaam en 
precies goed. Niet te druk en niet te stil. Je kunt fietsen, wandelen, zwemmen, golfen (de golfbaan 
ligt op 7 km afstand), kastelen en grotten bezoeken, varen op de Lot, bastide-dorpjes bezoeken 
met een avondmarkt elke avond in het hoogseizoen. Er zĳn ook verschillende avontuur- en 
waterparken. Maar misschien is het beste om helemaal te ontspannen in een comfortabele stoel 
onder de lindenboom. 
 


